
Verslag van ons aan bezoek aan het Oriënt op 15 januari 2015 

Het was erg leuk bij de Oriënt.  

We gingen allerlei proefjes doen. Zoals kettingen maken en een dolfijn, hartje en een sterretje van 

ijzeren draden. Je kon ook een button maken, dat was leuk. 

Je kon ook een doosje maken, en met magneten werken, zoals een auto laten rijden door oost tegen 

west te duwen, en dan ging dat autootje rijden. 

In het begin gingen we in een stroomkring zitten, want ze hadden ze een lampje en dat lampje  was van 

Willie Wortel. Als we een hand los lieten dan ging het lampje uit.  

We gingen daar naartoe met de auto en ook weer terug met de auto.  

Het was echt super leuk, Doei!!! Fabian 



 





 

 


