
 

 
 

Donderdag 16 april zijn we met de 

boswachter op stap geweest. 

Ik vond het erg gezellig en ik heb veel 

plezier gehad. 

Eerst gingen we met de boswachter de 

regeltjes bespreken die bij de boswachter gelden. 

Dat waren dezelfde regeltjes die we op school gebruiken, dus we hadden niet 

echt veel te bespreken. 

Toen liepen we een stukje verder en vroeg de boswachter wie er een brandnetel 

wou proeven. Dat waren een heleboel kinderen, 

maar ik niet. Dat lijkt me stekelig en dat lijkt me niet lekker. 

We liepen toen iedereen uit geproefd was het bos in. Onderweg vertelde de 

boswachter veel 

.  

We zagen ook een reeën spoor en nog een heleboel andere dingen.  

We liepen toen we bijna bij het einde van de wandeling waren een beverburcht 

in, maar helaas waren er geen bevers te zien. 

Kort daarna werden we tien meter van elkaar gelegd en bleven 10 minuten zo 

liggen. Ik vond het heerlijk!!! De vogeltjes die zo mooi zongen, 

en toen de tien minuten bijna voorbij waren kon ik nauwelijks mijn ogen open 

houden. 

  



Toen we weer terug kwamen op de camping aten we lekker frietjes met kroket.

 
Daarna namen we afscheid van de boswachter en nam Erik het over. Erik was ook 

even meester op onze school geweest. 

Eerst deden we levend Stratego.  En daarna moesten we een vuurtje proberen 

aan te krijgen met 5 lucifers en we moesten zelf  de takjes verzamelen.

 
Als we nog meer lucifers nodig hadden moesten we moppen verzinnen en met 

zwerfafval kregen we er 2 bij. 

Wie als eerste het touwtje boven de bak doorgebrand had, had gewonnen.  We 

deden nog een paar hindernisbaan spelletjes en toen was de tijd helaas alweer 

om. 

Het was een hele leuke dag !  

                                                                         Groetjes van Lianne. 
 


